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Van Johan Vandamme kregen 
we een foto van de misdienaars 
in de jaren 1950. 
Deze jongens gingen drie 
dagen voor Pasen in Dadizele 
op eierronde. 
Volgens Johan, die onderaan 
links staat, werden toen tussen 
de 600 à 700 eieren ingezameld. 
Een verdwenen traditie.
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 Het nieuwe boek ‘Ieder zijn verhaal’ met 40 getuigenissen 
en het dagboek van oorlogsburgemeester Gerard 
Ingelbeen is te koop via decoenedaisy@hotmail.com 
Prijs: 37 euro. Na afspraak bij de auteur te verkrijgen. 
Dit is de eerste uitgebreide uitgave over WO II.

Van onze leden de heer en 
mevrouw Raf Declercq-Mathys 
uit Lembeek kregen wij onlangs 
een mooi album met foto’s van 
de Kroonwacht. 
Herkent u de meisjes? 
Graag hun namen naar 
decoenedaisy@hotmail.com 
sturen a.u.b.

Aan het einde van het 
 oude gekomen

Reeds van het nieuwe 
aan het dromen.

Wensen wij jullie veel 
liefde en geluk 

12 maanden aan een stuk.
Het bestuur van Dadingisila 

wenst jullie een gezellig 2025



Zondag 19 januari Heemkundige boekenbeurs

Zondag 27 april Erfgoeddag, ‘Game on’ 

Zondag 31 augustus Dagreis naar het kasteel van Kruibeke en het krekengebied

Zaterdag 13 september Koekenworp

Vrijdag 26 september Lezing

Zat. 1 en zon. 2 november Tentoonstelling 50 jaar Pompeschitter en jaarmarkt

OPROEP! We zijn op zoek naar gegevens, verhalen, foto’s etc. over 
de Pompeschitter en/of de jaarmarkt. Wie kan ons helpen? 
Neem contact op met een bestuurslid.

Meer info volgt voor onze leden of raadpleeg onze website www.dadingisila.com

Programma2025
 UIT DE PERS VAN VROEGER EN NU 

Jelle Haemers (KU Leuven) en Maarten Driel 
(Gelders Archief) vinden 542 jaar na de moord 
op Jan van Dadizele (7/10/1481) eindelijk de 
dader. Dit dankzij een ontdekking in het Gelders 
Archief die ze deden en waarover ze berichtten 
in een weblog artikel op 17 juli 2023. Dankzij het 
archief van de hertogen van Gelre in Arhnem 
kennen we de naam van de dader. Frederik van 
Horn, een voorname edelman, bekent in een 
brief aan Maximiliaan van Oostenrijk dat hij de 
moordenaar is. Meteen vraagt hij hem genade. 
De brief werd geschreven tussen de moordpoging 
op Jan van Dadizele (07/10/1481) en de dag 
waarop Jan effectief aan zijn verwondingen 
overleed (21/10/1481). Cold case opgelost na 
meer dan een halve eeuw dus. Uiteraard komen 
wij in een van de volgende sprokkels uitvoeriger 
op deze moord terug.

‘Moordpoging te Dadizeele’ in Ons Zuiden 
(Nederlandse krant) van 14/2/1893

Een zekere Delfortrie wordt tot 3 maanden 
gevangenis veroordeeld voor gewelddaden 
op een lid van de familie Gheldof. Sindsdien 
bestaat er grote haat tussen beide families. 
Oscar Gheldof ontmoette Jan Delfortrie, 56 jaar, 
aan het gehucht Kleppelhoek (Klephoek). Deze 
sprong onverwacht op Gheldof en bracht hem 
verschillende steken toe. Delfortrie nam de vlucht 
maar werd later op de avond in een herberg in 
Menen aangehouden. De toestand van Gheldof 
was zeer bedenkelijk: “Hij heeft eene verschrik-
kelijke wonde aan het rechterbeen”, staat er in 
het artikel te lezen.

Uit de Volksstem van 7/7/1897

Verleden zaterdagnacht zijn dieven langs een 
venster dat zij openbraken in de woning van M. 
Bostyn, bakker, binnengedrongen. De brandkoffer 
en een stalen kistje waren verdwenen. Het eerste 
bevatte 7 bankbiljetten van 100, 50 en 20 BEF, 
een goudstuk van 20 BEF en een van 10 frank, 

750 BEF in stukken van 5 BEF en 100 BEF in klein-
geld. In het tweede lagen een gouden en een 
zilveren uurwerk, gouden ringen, oorbellen en 
andere juwelen. 

‘Een Duitsche begrafenis beschoten’ in 
de Bredasche Courant (Nederland) van 
19/12/1914

De katholieke geestelijke van een Duitse reserve-
divisie, prof. dr. Ludwig Bauer moest op 5 november 
1914, ’s namiddags om 3 uur op het kerkhof van 
Dadizele enkele gedode officieren en soldaten 
begraven. Daar de Evangelische predikant niet 
aanwezig kon zijn, nam hij alleen de ‘beaarding’ 
waar. De lijkstoet werd gevolgd door een aantal 
officieren van gezondheid onder leiding van de 
dirigerende officier van het veldlazaret nr. 33, 
dr. Dietrich. Juist nadat beide officieren waren 
begraven en een of twee soldaten ter aarde 
waren besteld, kwam een ‘vijandelijke vlieger’ 
boven de groep gevlogen. Hoewel het helder 
weer was en hij laag vloog en dus moet gezien 
hebben dat er een begrafenis aan de gang was 
gooide hij toch twee bommen op hen, waarvan 
er een onmiddellijk nabij de muur van het kerk-
hof viel zodat de brokken staal over het kerkhof 
werden geslingerd. Iedereen lag plat en zo werd 
niemand gewond. De tweede bom viel ongeveer 
100 meter verder. 

‘Een vrouw doodt haar man te Dadizele, 
zij slaat hem de hersenpan in stukken’ in 
het Dagblad van Noord-Brabant 
(Nederland) van 24/5/1930

Een vrouw pleegde een gruwelijke moord op haar 
man. Het gezin Messely-Martens leefde sinds 
enige tijd in onenigheid. Alidore Messely, 35 jaar 
en afkomstig uit Lendelede en zijn vrouw Justine 
Martens, 30 jaar en van Denderbelle hadden 
twee minderjarige kinderen. De vrouw had al 
vaak het echtelijk dak verlaten, zo ook twee 
maanden eerder toen ze hem voor 14 dagen 

verliet. Het geschil werd echter bijgelegd en de 
vrouw keerde terug. Toen de man de woensdag 
dronken thuiskwam ontstond weer een woor-
denwisseling en verliet de vrouw weer het huis. 
Toen ze ’s avonds om halftien terugkwam, liet de 
man haar niet binnen.  Een uur later probeerde 
ze het nog eens, weer zonder succes. Ze werd 
woedend. Om middernacht klopte ze opnieuw 
aan, deze keer met een hakmes gewapend. De 
man opende de deur en Justine bracht hem 
een hevige slag toe op het hoofd. Badend in het 
bloed zeeg het slachtoffer op de grond. De vrouw 
sleepte hem binnen en bracht hem verder zo’n 
harde slagen toe dat het hoofd werd vermorzeld. 
Na haar misdaad vluchtte ze. De donderdag om 
4 uur in de morgen gaf ze zich bij de politie aan. 
In het huis vond men het gruwelijk verminkte lijk 
van Messely aan: ‘Bloed en hersens waren overal 
rondgespat. De talrijke hakmesslagen, die met het 
geweld van een razende werden toegebracht had-
den de man onherkenbaar gemaakt’. De vrouw 
verklaarde in staat van wettelijke zelfverdedi-
ging te hebben gehandeld. Zij werd opgesloten. 
‘Beide kinderen van het echtpaar verblijven in 
een gesticht’.

Via www.geheugenvanIeper vonden wij dit 
artikel uit de krant De Toekomst van 15 
september 1872 pagina 2. Blijkbaar was men 
al voor de bouw van de basiliek jaloers op het 
succes van ons bedevaartsoord. 


